DE KRACHT VAN HET BLOED

Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te

vergeven Markus 2:10

Wat voor genade is dit, die de zonde vergeeft? - zonde zo groot, dat het meest verruimde verstand
niet kan bevatten hoe afschuwelijk zij is? O, ik weet, dat mijn zonden reiken van het oosten tot het
westen, dat zij als hoge bergen reiken tot aan de hemel. Maar dan, gezegend zij de naam van God,
het bloed van Christus is ruimer dan mijn zonde. Die oeverloze vloed van Jezus’ verdienste is dieper
dan de hoogten van mijn ongerechtigheden. Mijn zonde mag dan groot zijn, maar Zijn verdienste is
nog veel groter! Ik kan mijn eigen schuld niet verstaan, laat staan ze uitspreken; maar het bloed van
Jezus Christus, Gods lieve Zoon, reinigt ons van alle zonden. Er is oneindige schuld, maar ook
oneindige vergeving - onmetelijke overtredingen, maar onmetelijke verdiensten om ze alle te
bedekken. Wat, als uw zonden groter waren dan de hemel? Dan is Christus nog veel groter dan de
hemel. De hemel der hemelen kan Hem niet bevatten. Als uw zonden dieper waren dan de
bodemloze hel? Dan is Christus’ verlossing toch nog dieper, want Hij is dieper afgedaald dan een
mens ooit gedoken heeft, zelfs dieper dan verdoemde mensen in al de afschuw van hun ellende,
want Christus ging tot het einde van de straf en dieper kunnen uw zonden nooit komen. O,

oneindige liefde, die al mijn zonden bedekt.
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