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DE KRACHT VAN GEESTELIJKE KENNIS

Het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn. Daniël 11:32

Elke gelovige weet dat God leren kennen het mooiste en hoogste is wat er bestaat; deze

geestelijke kennis geeft ons als christenen kracht en versterkt ons geloof. In de Bijbel worden

gelovigen vaak beschreven als mensen die door de Heere verlicht en onderwezen worden; Maar u

hebt de zalving van de Heilige (zie 1 Joh. 2:20), die hen leidt in alle waarheid. Dit alles zorgt ervoor

dat hun geloof groeit en sterker wordt. Door kennis gaan we ook meer van God houden. Kennis

opent een deur waardoor we onze Heiland zien. Als we maar weinig weten van de grootsheid van

Jezus, wat Hij voor ons deed en nog steeds doet, kunnen we Hem ook niet diep liefhebben; maar

hoe meer we Hem leren kennen, hoe groter onze liefde wordt. Kennis geeft ons ook hoop. Hoe

kunnen we hopen op iets waarvan we niet eens weten dat het bestaat? Daarnaast geeft kennis ons

geduld. Hoe kunnen we volhouden als we niet weten hoeveel mededogen Christus voor ons heeft

en welk goed er uit de beproevingen komt die onze hemelse Vader toestaat? Er is geen enkele gave

of vrucht van de Geest die niet groeit en volmaakt wordt door deze heilige kennis. Daarom is het zo

belangrijk dat we niet alleen in genade groeien, maar ook in het kennen van onze Heere en

Verlosser Jezus Christus.
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