DE KRACHT VAN DE OPSTANDING

De kracht van zijn opstanding ... Filippenzen 3:10

De boodschap van een opgestane Verlosser is buitengewoon kostbaar. De opstanding is de
hoeksteen van het christelijk geloof, de sluitsteen van de boog die onze redding ondersteunt. De
leer van de opstanding is belangrijk, maar net zoals een bloem veel mooier is dan haar wortel, is de
ervaring van gemeenschap met de opgestane Verlosser nog rijker dan alleen maar kennis ervan. Het
is belangrijk dat je gelooft dat Christus waarlijk uit de dood is opgestaan, zodat je erover kunt zingen
en alle troost kunt vinden die dit sterke, solide feit je biedt. Maar blijf niet alleen bij geloven. Ook al
kun je Hem niet met je eigen ogen zien zoals de discipelen dat deden, probeer Hem te ervaren met
de ogen van het geloof. Je kunt Hem misschien niet aanraken zoals Maria Magdalena dat deed, maar
je hebt nog steeds het voorrecht om met Hem te praten en met zekerheid te weten dat Hij leeft,
terwijl je een nieuw leven in Hem bent begonnen. Weten dat de gekruisigde Verlosser al je zonden
heeft gedragen, is al een diepgaand besef. Maar begrijpen dat dezelfde opgestane Verlosser je
gerechtvaardigd heeft en je een nieuw leven heeft gegeven, je een nieuw mens heeft gemaakt door
Zijn eigen nieuwe leven, is een nog mooiere ervaring. Niemand zou met minder genoegen moeten
nemen. Moge je Hem leren kennen in de kracht van Zijn opstanding. Want waarom zouden degenen
die met Jezus zijn opgewekt, de oude, doodsgewaden van zonde en ongeloof blijven dragen? Sta op,

want de Heere is opgestaan!

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



