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DE KRACHT VAN DE GEEST

Hij zeide tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt?  Handelingen 19: 2

O, zegt iemand, ‘Ik voel me vandaag zo somber!’ O ja? Is de Heilige Geest niet de kracht om u te

verfrissen en in uw ziel de dovende vlam van geestelijk vuur opnieuw aan te wakkeren? O, als u Zijn

kracht vandaag maar aannam, dan zou u niet geven om de drukkende sfeer, noch op enige andere

dodige omgeving, want de Geest zou over het vlees triomferen. Kent u de kracht van de Geest?

Maakte Hij u nooit als de strijdwagens van Amminádab? Droeg Hij u nooit met Zijn oppermachtige

kracht weg? Liep u nooit als Elia voor Achabs strijdwagen en voelde u niet dat het een kleinigheid

was om dat te doen? Kunt u niet zeggen: “O mijn ziel, gij hebt de sterken vertreden! Met mijn God

spring ik over een muur en dring ik door een bende. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij

kracht geeft”? Dit zijn de uitingen van de ziel die horen bij de Heilige Geest. Dan bezielt Hij hen, zij

zijn goddelijk sterk, zelfs tot almachtig toe. Broeders, wij moeten de Heilige Geest hebben. Ontvangt

u Zijn sterkte? Ontvangt u het beste van Hem, zelfs op dit ogenblik?



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


