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DE JUISTE MAAT

'Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.' Mattheüs 6:8

In de vorige verhalen heb je gehoord over arme mensen die hulp nodig hadden, en vooral over arme

dominees. Je weet misschien nog dat Susannah, de vrouw van Spurgeon, het Boekenfonds had

gestart. Maar de dominees hadden niet alleen boeken nodig, ze hadden ook geld en kleren nodig.

Daarom begon Susannah nog een ander fonds: de Pastors’ Aid Society. Daarmee stuurde ze geld of

kleren naar arme dominees. Op een dag stuurde ze een pakket met kleren naar een dominee en zijn

gezin. Je kunt je vast wel voorstellen hoe blij het gezin was toen ze het pakket openmaakten. De

vrouw van de dominee hoopte vooral dat er een jurk in zou zitten. En ja hoor, in het pakket zat een

mooie jurk!

Als jij nieuwe kleren of schoenen gaat kopen, is het heel belangrijk dat ze goed passen. Schoenen die

te klein zijn, doen pijn aan je voeten. Schoenen die te groot zijn, lopen niet lekker. Kleren die te klein

of te groot zijn, staan een beetje gek. Je moet dus altijd passen voordat je iets koopt. De vrouw van

de dominee zag de jurk en dacht dat hij wel zou passen, maar om zeker te zijn, trok ze hem aan. Tot

haar grote vreugde paste de jurk precies! Ze liet het meteen aan haar kinderen zien, die vonden dat

ze er prachtig uitzag in haar nieuwe jurk. Maar toen zei de oudste dochter: 'Mam, ik snap niet hoe

mevrouw Spurgeon onze maat weet voor schoenen en jurken, en voor al die andere dingen die ze

stuurt. Het lijkt wel alsof ze speciaal voor ons zijn gemaakt!'

Dat was inderdaad een raadsel, want Susannah had het gezin nog nooit ontmoet. Ze wist niet of ze

groot of klein waren. Hoe kon ze dan weten welke maat ze moesten hebben? De moeder

antwoordde heel wijs: 'Mevrouw Spurgeon kan dat zelf niet weten, maar God weet het wel. Hij heeft

het in haar hart gelegd om precies de juiste dingen naar ons te sturen.' Is het niet bijzonder om te

weten dat God alles van ons weet? Hij weet hoe oud je bent, hoe groot je bent, welke maat

schoenen en kleren je hebt, en alles wat er in jouw leven gebeurt. Toen Jezus de Bergrede hield, zei

Hij: 'Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.'

Zou jij misschien samen met je kerk iets kunnen doen om arme mensen te helpen? Misschien kun je

samen sparen voor boeken of kleren voor mensen die het minder goed hebben dan jij.
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Zo zie je dat het belangrijk is om dankbaar te zijn voor wat je hebt, en dat het mooi is om andere

mensen te helpen als je dat kunt!
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