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DE HOOP VAN DE HEMEL

De gelovigen zullen niet alleen met Christus zijn en Zijn heerlijkheid zien, maar als Christus zijn en

met Hem verheerlijkt worden. Is Hij verheerlijkt, zij zullen het ook zijn. Is Hij gezeten op een troon,

zij zullen ook met Hem op die troon zijn. Is Hij gekroond, Zij zullen het ook zijn. Is Hij een priester,

zij zullen koningen zijn om met Hem te heersen en priester om offeranden te offeren voor eeuwig.

In alles, wat Christus heeft, zullen de gelovigen delen. Zij zullen met Hem heersen en deel hebben

aan Zijn vreugde, met Hem geëerd en in Hem aangenomen worden. Dit is echt de hemel. Hebt u

deze hoop, ik bid u, houd haar vast, leef daardoor en verheug u daarin. Zo’n goddelijke hoop kan de

beproevingen wel verdragen en uw ziel van zonde reinigen, zoals Christus de Heere rein is. Leef

dicht bij uw Heere, dan zult u voor de zonde bewaard worden. En hebt u eens de rivier doorwaad,

dan zult u Hem zien van aangezicht tot aangezicht, en wat dat is kunnen alleen zij getuigen, die het

onafgebroken ervaren. Maar bezit u deze heerlijke hoop niet, hoe kunt u dan nog tevreden leven? U

gaat dan door een donkere wereld naar een nog donkerder eeuwigheid. Ik smeek u: sta stil;

overweeg de koop, voordat u die sluit. Wat baat het u de hele wereld te winnen en schade te lijden

aan uw ziel? Wat een geween en tandengeknars zal er zijn over de zorgeloosheid en

onverschilligheid, waardoor de mens een hemel als deze verliest!
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