DE HOEKSTEEN VAN ONZE HOOP

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de

bediening der verzoening gegeven heeft. 2 Korinthe 5:18

Nu we verzoend zijn, moet de Heere ons voor altijd liethebben. Hij zegt het als volgt: Als God ons
liethad toen wij nog vijanden waren, zal Hij ons zeker blijven liefhebben nu we Zijn vrienden zijn. Als
Jezus voor ons stierf toen wij nog opstandelingen waren, zal Hij ons nu we met Hem verzoend zijn,
niets weigeren. Als Hij ons door Zijn dood verzoend heeft, kan en zal Hij ons zeker behouden door
Zijn leven. Als Hij stierf om vijanden te verzoenen, zal Hij zeer zeker de verzoenden bewaren. De
hoeksteen voor onze hoop is de onveranderlijke liefde van Jezus Christus, Die gisteren en heden en
tot in eeuwigheid Dezelfde is. De Heilige Geest heeft de liefde Gods in Christus Jezus zodanig in
onze harten uitgestort, dat we zeker weten dat niets ons daarvan kan scheiden, en zolang we daar

niet van gescheiden zijn, staat onze hoop op heerlijkheid zo vast als de troon van de Eeuwige.
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