DE HEILIGE SCHRIFT

Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan
geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. (Hebreeén 5:14)

Lees verder 1 Korinthe 10:1—11.

De Heilige Schrift moet ontvangen worden, niet alleen als een letterlijke beschrijving van feiten die
echt gebeurd zijn, maar als een beeld waarin de zielen, die in genade onderwezen zijn en verlicht
zijn door de Heilige Geest, de uitdrukkelijke kenmerken van het grote Evangelie van de Levende
God afgeschilderd mogen zien. Als je al goed thuis bent in de Schrift ben je er nu wel achter
gekomen dat Genesis de Geschiedenis van Dispensatie is wat in als haar vormen de verschillende
dispensaties van de oorspronkelijke onschuld weergeeft. De mens zonder de wet, onder de wet, in
het verbond en nog veel meer. Je zult ook ontdekt hebben dat Exodus het Boek van de Verlossingen
is. We zien verlossing door het bloed wanneer het paaslam werd geslacht, verlossing toen Gods
kracht de legers van Egypte verwoeste, toen Hij Farao sloeg in de Rode Zee. Leviticus is het
Handboek van de Gemeenschap, de Gids tot Toegang. Dit boek geeft een manier waarop wij tot God
en God tot ons kan komen. En als je ook maar een beetje oplet moet je ontdekt hebben dat Numeri
het Boek van de Ervaring is. In dit boek zijn al de tochten van de kinderen van Israel opgenomen
toen ze in de wildernis leefden. Soms bij een bittere fontein, soms onder de palmbomen. Het
beschrijft allemaal de voortdurende opmars van het heilige leger van God naar het Beloofde

Land. De Boeken van Jozua en de Rechters typeren de geschiedenis van het volk wat Kanaan is
binnengegaan. Ze zijn gered maar ze moeten vechten tegen hun verdorvenheid. Ze moeten vechten
tegen de Kanadnieten die nog steeds in het land leven, ze moeten hen verdrijven ondanks hun
ijzeren wagens. Ik geloof dat elk boek in de Bijbel een speciaal onderwijs bevat buitenom haar

historische belang.
Ter overdenking

Is een groot deel van het Oude Testament een gesloten boek voor jou? De Heere Jezus zei tegen
Zijn vijanden, “Hebt u nooit gelezen in de Schriften” (Matthets 21:42). “U dwaalt, omdat u de Schriften
niet kent en ook niet de kracht van God” (Matthets 22:29). Het zou erg verdrietig zijn als Hij hetzelfde
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tegen zijn vrienden moest zeggen. Dit zijn de schriften die getuigen van Jezus (Johannes 5:39).

Preek 506, 19 april 1863
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