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DE HEILIGE GEEST WOONT IN DE GELOVIGE

Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde
Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Psalm 51:13-14

Omdat u Christus door Zijn Geest bezit, kunt u geen wezen blijven, want de Geest Gods is altijd bij u.
Het is een vreugdevolle waarheid dat Gods Geest altijd in de gelovigen woont — niet zo maar eens
af en toe, maar altijd. Hij is niet altijd actief in de gelovigen en Hij kan bedroefd worden tot Zijn
voelbare aanwezigheid helemaal verdwenen is, maar Hij blijft in het verborgen altijd aanwezig. Op
geen enkel moment is Gods Geest helemaal uit de gelovige vertrokken. De gelovige zou geestelijk
sterven als dat zou kunnen gebeuren, maar dat kan niet, want Jezus heeft gezegd: ‘Omdat Ik leef,
zult ook gij leven.’ Zelfs als de gelovige zondigt, vertrekt de Heilige Geest niet helemaal van hem,
maar Hij werkt nog steeds in hem om hem bedroefd te maken over de zonde waarin hij gevallen is.
De gebeden van de gelovige bewijzen dat de Heilige Geest nog steeds in hem woont. ‘Neem Uw
Heilige Geest niet van mij’, was het gebed van een heilige die diep gevallen was, maar in wie de
Geest van God nog steeds woonde, niettegenstaande zijn grote schuld en zonde.
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