
 

De Heilige Geest verheerlijkt Jezus

Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het  u verkondigen. (Johannes
16:14)

Lees verder Johannes 14:15—26.

De Heilige Geest gaat in geen enkel opzicht verder dan wat Christus geleerd en gesproken heeft.
Door de Heilige Geest begrijp je wat Christus leerde, maar alles wat voorbijgaat aan het onderwijs
van Christus en Zijn discipelen is niet van God maar van mensen. Dit is het meest belangrijke
principe wat iedereen die God liefheeft vast moet houden, want de dag komt dat er valse profeten
op zullen staan om de mensen te misleiden. En hieraan zullen we de valse profeten herkennen: als
ze iets anders beweren dan Christus geopenbaard heeft. Zet hen opzij, want het zijn valse profeten,
wolven in schaapskleren. De Geest leert ons alleen wat Christus zelf of Zijn geïnspireerde apostelen
geleerd hebben, “want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” We lopen nu niet zo
het gevaar dat het ons naar ons hoofd stijgt, want, als een regel, is het onze zonde om veel te koud
en dood te zijn voor de geestelijke invloeden. Ik ben bang dat we nu blootstaan aan een ander
kwaad en geneigd zijn het werk van de Trooster helemaal te vergeten. Zou je van veel preken
tegenwoordig te weten komen dat er geen Heilige Geest is? Buitenom de zegenbede kun je
tegenwoordig een jaar lang veel kerken en bedehuizen in en uitgaan en nauwelijks te weten komen
dat er zo’n gezegend persoon is als de gezegende Gever van al het goede, de Heilige Geest. Soms
horen we maar een klein beetje van Zijn invloeden, alsof de Heilige Geest niet zo’n echt persoon
was als Jezus Christus zelf die in vlees en bloed over deze aarde wandelde. O lieve vrienden, ik ben
bang voor het eerste gevaar, het heen en weer huppelen met eigenaardigheden en fantasieën over
innerlijke verlichting en nieuwe openbaringen. Maar ik ben net zo bang voor het laatste, het uitgaan
met het zwaard terwijl we vergeten dat het het zwaard van de Geest is, dat het alleen machtig is als
de Heilige Geest het machtig maakt “tot afbraak van bolwerken” (2 Korinthe 10:4)

Ter overdenking

De Heilige Geest is verdrietig als we niet doen wat we moeten doen (Efeze 4:25–30). Wat moet Hij
verdrietig zijn als Hij betrokken wordt bij dingen die helemaal niet van Hem zijn. De Heilige Geest
wordt gedoofd als we niet doen wat we moeten doen (1 Thessalonicenzen 5:16–19). Hoe uitgedoofd
moet Hij zijn als we de waarheid van Zijn echte werk verzwijgen. Ben jij geneigd in het ene of
andere uiterste te vallen?
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