DE HEERE ZAL ZLIN WERK VOOR M1J VOLTOOIEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

De Heere zal Zijn werk voor mij voltooien. Psalm 138 vers 8

Het vertrouwen dat uit onze tekst spreekt, is een Goddelijk vertrouwen. De dichter zegt niet: ‘Tk heb
genade genoeg om het voor mij zelf te voltooien; mijn geloof is zo sterk, dat het niet zal wankelen;
mijn liefde is zo vurig, dat zij niet zal verkillen en mijn besluit staat zo vast, dat niets het kan
veranderen.’ Hij verwachtte het alleen van de Heere. Als wij ons vertrouwen niet op de Rots der
eeuwen stellen, zullen we bedrogen uitkomen. Het is de Heere, Die het goede werk in ons
begonnen is; Hij is het, Die het voortzet, en Hij zal het ook voltooien. Als er in het hemelse kleed van
onze gerechtigheid één steek door ons zelf geweven zou moeten worden, waren wij verloren. Wij
vertrouwen erop dat de Heere het werk voor ons zal voltooien. Hij heeft in het verleden alles voor
ons gedaan, maar Hij moet er in de toekomst mee doorgaan om alles te doen. Ons vertrouwen mag
niet gebouwd zijn op dat wat wij gedaan hebben, en ook niet op dat wat wij ons voorgenomen
hebben om in de toekomst te gaan doen. Het ongeloof fluistert ons in: ‘Jij zult nooit staande blijven.
Kijk maar eens in je eigen hart, je zult de zonde nooit kunnen overwinnen. Je zult bij God vandaan
getrokken worden door de aantrekkelijke dingen in de wereld.’ Het is waar! Wij zouden ook zeker
verloren gaan als we overgelaten werden aan onze eigen kracht. Als wij met onze eigen vaartuigen
de reis over de woeste zee zouden moeten maken, konden wij de reis wel in wanhoop opgeven.
Maar God zij dank, Hij zal het voor ons voltooien en ons naar de haven van onze wens brengen. We
kunnen nooit te veel vertrouwen hebben. Bouw op Hem alleen. Je zult met dit geloof nooit teveel

wagen.
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