DE HEERE ZAL Z1IN VOLK STERKTE GEVEN

De HEERE zal Zijn volk sterkte geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede. Psalm 29:11.

David had zo juist de stem van de HEERE gehoord in een onweersbui, en zijn kracht gezien in de
orkaan, waarvan hij het pad had beschreven; en nu, in de koele windstilte na de storm, wordt
beloofd, dat die overweldigende kracht, waardoor hemel en aarde werden geschokt, de sterkte zal
zijn van de uitverkorenen. Hij, die de nooit missende bliksemstraal vleugels geeft, zal aan zijn
verlosten arends- vleugelen schenken; Hij, die de aarde schudt door zijn stem, zal de vijanden van
zijn heiligen verschrikken, en zijn kinderen vrede geven. Waarom zijn wij zwak, wanneer wij de
toevlucht kunnen nemen tot een goddelijke sterkte? Waarom zijn wij verontrust, wanneer de eigen
vrede van de HEERE voor ons is? Jezus, de machtige God, is onze sterkte; laten wij Hem aandoen en
onze dienst verrichten. Jezus, onze gezegende Heere, is ook onze vrede; laten wij ons deze dag op
Hem verlaten, en een einde maken aan onze vrees. Welk een zegen, Hem te bezitten als onze
sterkte en vrede, zowel nu als voor eeuwig! Diezelfde God, die rijdt op de storm in dagen van
noodweer, zal ook de orkaan van onze rampspoed besturen, en ons eerlang dagen van vrede
zenden. Wij zullen sterkte hebben tegen stormen, en liederen bij mooi weer. Laten wij terstond
beginnen te zingen voor God, onze sterkte en onze vrede. Gaat weg, sombere gedachten! Waakt op,

geloof en hoop!
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