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DE HEERE ZAL U GEDURIG LEIDEN

En de HEERE zal u gedurig leiden. Jes. 58:11

Wat scheelt u? Zijt ge de weg kwijtgeraakt? Bent u verdwaalt in een donker woud en kunt u het pad

niet vinden? Sta stil en zie uit naar de redding door God. Hij weet de weg en Hij zal u daarop leiden,

als u tot Hem roept. Elke dag brengt zijn eigen moeite mee. Hoe heerlijk is het te ondervinden, dat

de leiding van de HEERE blijvend is. Als wij onze eigen weg kiezen, of te rade gaan met vlees en

bloed, verwerpen wij de leiding van de HEERE; maar als wij van onze eigen wil afzien, dan zal Hij

elke voetstap op onze weg besturen, elk uur van de dag, en elke dag van het jaar, en elk jaar van ons

leven. Als wij maar geleid willen worden, dan zullen wij geleid worden. Als wij onze weg aan de

HEERE toevertrouwen, zal Hij ons de goede richting wijzen, zodat wij niet verdwalen. Maar let erop,

aan wie deze belofte wordt gedaan. Lees het voorafgaande vers: "als gij uw ziel opent voor de

hongerige”. Wij moeten wat gevoelen voor anderen, en hun niet een paar droge korsten geven,

maar zulke dingen, die wij zelf graag zouden willen ontvangen. Als wij een tedere zorg voor onze

medeschepselen tonen in de tijd, waarin zij die nodig hebben, dan zal de HEERE aandacht schenken

aan onze behoeften, en onze blijvende Gids zijn. Jezus is de Leidsman, niet van gierigaards, en ook

niet van hen, die de armen onderdrukken, maar van hen, die vriendelijk en teergevoelig zijn. Zulke

mensen zijn pelgrims, die nooit zullen verdwalen.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


