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DE HEERE ZAL HET VOOR MIJ VOLEINDEN

De HEERE zal het voor mij voleinden. Psalm 138:8

Hij, die het is begonnen, zal het werk voortzetten, dat gewrocht wordt in mijn ziel. De HEERE heeft

belang bij alles wat voor mij van belang is. De HEERE zal waken over alles wat thans goed, maar niet

volmaakt is, en dat bewaren, en tot volmaaktheid brengen. Dit is een grote troost. Ik kan het werk

van de genade niet zelf voltooien. Daarvan ben ik volkomen zeker, want ik schiet elke dag tekort, en

ik heb slechts zo lang volgehouden als ik dat deed, omdat de HEERE mij heeft geholpen. Als de

HEERE mij zou verlaten, zou al mijn vorige ervaring niets waard zijn, en ik zou onderweg omkomen.

Maar de HEERE zal voortgaan mij te zegenen. Hij zal mijn geloof, mijn liefde, mijn karakter, mijn

levenswerk volmaken. Hij zal dit doen, omdat Hij het werk in mij is begonnen. Hij gaf mij de

bezorgdheid, die ik gevoel en Hij heeft tot op zekere hoogte mijn goede begeerten vervuld. Hij laat

nooit een werk onvoltooid; dit zou niet tot zijn eer zijn, en ook zou het niet bij Hem passen. Hij

weet, hoe Hij Zijn genadige bedoeling moet bereiken, en ofschoon mijn eigen slechte natuur, en de

wereld, en de duivel, allen samenspannen om het Hem te beletten, twijfel ik niet aan Zijn belofte. Hij

zal wat voor mij van belang is, voleinden, en ik zal Hem voor eeuwig prijzen. HEERE, laat Uw

genadewerk deze dag enige vordering maken!



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


