DE HEERE ZAL HEM ONDERSTEUNEN OP HET ZIEKBED

De HEERE zal hem ondersteunen op het ziekbed. Psalm 41:4

Denk eraan, dat dit een belofte is aan de man, die zich verstandig gedraagt jegens de ellendige. Bent
u zo iemand? Neem dan deze tekst aan, maar anders niet. Zie, hoe de God van de ellendigen tijdens
zijn ziekte de man zal zegenen, die voor de ellendigen zorgt. De eeuwige armen zullen zijn ziel
ondersteunen, zoals vriendelijke handen en donzen peluws het lichaam van de zieke ondersteunen.
Hoe teder en van medelijden getuigend is dit beeld; wat brengt het onze God dicht bij onze
zwakheden en ziekten! Wie heeft dit ooit gehoord van de oude heidense Jupiter, of van de goden
van India of China? Dit is een taal, die eigen is aan de God van Israél; Hij is het, die zich verwaardigt
de verpleger en oppasser te worden van goede mensen. Als Hij slaat met de ene hand, ondersteunt
Hij met de andere. O, het is een zalig bezwijmen, wanneer iemand valt aan het eigen hart van de
HEERE, en daaraan wordt gedragen! Genade is het beste van de versterkende middelen; goddelijke
liefde is het veiligst opwekkend middel voor een kwijnende patient; het maakt de ziel sterk als een
reus, zelfs wanneer de beenderen door de huid steken. Er is geen dokter als de HEERE, geen
opwekkend geneesmiddel gelijk zijn belofte, geen wijn gelijk zijn liefde. Als de lezer is tekort
geschoten in zijn plicht jegens de ellendigen, laat hij dan nagaan wat hij bezig is te verliezen, en

terstond hun vriend en helper worden.
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