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DE HEERE VOERT KRIJG

En deze ganse vergadering zal weten, dat de HEERE niet door het zwaard, noch door de spies verlost;

want de krijg is des HEEREN, die zal u in onze handen geven. 1 Sam. 17:47

Laat dit punt vaststaan, dat de krijg des HEEREN is, en dat wij volkomen zeker kunnen zijn van de

overwinning, en van de overwinning op zulk een wijze, zoals die het best van alle de macht van God

zal ten toon spreiden. De HEERE wordt te veel vergeten door alle mensen, ja, zelfs door de

vergaderingen van Israël, en wanneer zich een gelegenheid voordoet om de mensen te laten zien,

dat de grote eerste Oorzaak Zijn plannen kan uitvoeren zonder de macht van een mens, is dat een

onschatbare kans, die goed moet worden gebruikt. Zelfs Israël ziet te veel op zwaard en spies. Het

is iets groots, dat David geen zwaard in de hand heeft, en dat David toch weet, dat zijn God een heel

leger van vreemden zal vernietigen. Als wij inderdaad strijden voor waarheid en gerechtigheid, laten

wij dan niet talmen totdat wij talent, of rijkdom, of een andere soort van zichtbare macht ter onzer

beschikking hebben, maar laten wij met stenen, zoals wij die vinden in de beek, en met onze eigen

gewone slinger, de vijand tegemoet treden. Als het onze eigen krijg was, zouden wij geen

vertrouwen kunnen hebben, maar als wij opstaan voor Jezus, en strijden alleen in zijn kracht, wie

kan ons dan weerstaan? Laten wij zonder een spoor van aarzeling de Filistijnen tegen gaan, want de

HEERE der heerscharen is met ons, en wie kan dan tegen ons zijn?
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