DE HEERE VERHEUGT ZICH OVER ZIIN VOLK

Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. Jeremia 32:41

H oe hartverwarmend is het voor jou, gelovige, om te weten dat God werkelijk blij is met Zijn
heiligen! Jij kunt misschien geen reden bedenken waarom de Heere blij met je zou zijn. Er is vaak
weinig in jezelf waarin je vreugde kunt vinden, want je zucht onder de last van je zonden en treurt
over je ontrouw. En je vreest misschien dat ook Gods kinderen weinig reden hebben om zich over
jou te verheugen, omdat zij je fouten en zwakheden zien en eerder je tekortkomingen betreuren dan
je deugden bewonderen. Toch, wat is het heerlijk om stil te staan bij deze verheven waarheid—dit
heerlijke mysterie: zoals de bruidegom zich verheugt over de bruid, zo verheugt de Heere Zich over
jou. In krachtige woorden laat Hij Zijn vreugde over Zijn volk horen. Wie had ooit kunnen denken
dat de Eeuwige Zelf in een lied zou uitbarsten? En toch staat er geschreven: “Hij zal Zich over u
verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.”
Toen Hij neerkeek op de wereld die Hij had gemaakt, zei Hij: “Het is zeer goed.” Maar toen Hij zag
wie Jezus met Zijn bloed had vrijgekocht—Zijn eigen uitverkorenen—leek het alsof het grote hart
van de Oneindige Zich niet langer kon inhouden en overvloeide van Goddelijke vreugde. Zouden wij
dan niet onze dankbaarheid uitspreken voor zo'n onvoorstelbare uiting van Zijn liefde en zeggen: “Ik

zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.”?
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