DE HEERE PROEFT DE RECHTVAARDIGEN

De Heere proeft de rechtvaardigen" Psalm 11:5. Alle gebeurtenissen staan onder de controle van de
Voorzienigheid; bijgevolg zijn alle beproevingen van ons uiterlijke leven onmiddellijk te herleiden tot
de grote Eerste Oorzaak. Alle voorzienigheden zijn deuren tot beproevingen. Zelfs onze
barmhartigheden, zoals rozen, hebben hun doornen. Onze bergen zijn niet te hoog, en onze dalen
niet te laag, want op alle wegen liggen verzoekingen en beproevingen op de loer. Overal, boven en
onder, zijn we omsingeld en omringd door gevaren. Toch valt geen regenbui ongeoorloofd van de
dreigende wolk; elke druppel heeft zijn orde voordat hij zich naar de aarde spoedt. De beproevingen

die van God komen, zijn gezonden om ons te beproeven en te sterken.
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