
 

De Heere proeft de rechtvaardige

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

De Heere proeft de rechtvaardige. Psalm 11:5

Alle dingen staan onder het bestuur van de Voorzienigheid; daarom kunnen wij al de bezoekingen
van ons leven op aarde rechtstreeks opvoeren tot de eerste grote oorzaak. Uit de Gouden Poort van
Gods opperheerschappij treden de legers van de bezoekingen in slagorde te voorschijn, met hun
ijzeren harnas bekleed en tot de krijg gewapend. Alle leidingen van de Voorzienigheid zijn
geopende deuren voor de bezoeking. Zelfs onze zegeningen hebben, evenals de rozen, haar
doornen. Men kan verdrinken in zeeën van voorspoed, evenzo goed als in rivieren van beproeving.
Onze bergen zijn niet te hoog, noch onze valleien te laag voor de bezoeking om ons te bereiken;
beproevingen schuilen overal. Aan alle zijden, van boven en beneden, worden zij door gevaren
omringd. En toch valt er geen regenvlaag uit de dreigende wolk, zonder hoger toelating; iedere
druppel heeft zijn bepaalde last ontvangen, eer hij zich tot de aarde spoedt. De beproevingen, die
van God komen, worden gezonden om onze genadegaven te toetsen en te sterken, om tevens de
kracht van Gods genade in ons op te helderen, de echtheid van onze deugden op de proef te stellen
en haar groei te bevorderen. In zijn oneindige wijsheid en overvloedige liefde stelt onze Heere zo
hoge prijs op het geloof van de zijnen, dat Hij ze niet beschutten wil tegen die beproevingen,
waardoor hun geloof wordt versterkt. Gij zou nimmer het dierbaar geloof gehad hebben, dat u thans
staande houdt, als de beproeving van uw geloof niet gelijk geweest was aan de loutering door het
vuur. Gij zijt een boom, die nooit zulke diepe wortels zou geschoten hebben, indien de wind u niet
ginds en weer had bewogen, en u niet met beslistheid en vastheid de dierbare waarheden van het
verbond van het Heil had doen aangrijpen. Werelds gemak is een grote vijand van het geloof; het
verlamt de gewrichten van de heilige moed, en verbreekt de spieren van de heilige kracht. De
luchtballon stijgt niet op, voordat de koorden zijn losgesneden; de beproeving verricht deze scherpe
dienst voor gelovige zielen. Zolang de tarwe in de bolster sluimert, is zij voor de mens onbruikbaar;
zij moet uit hare rustplaats worden gedorst, zal men haar waarde leren kennen. Het is dus goed, dat
Jehovah de rechtvaardigen beproeft, want het maakt hen rijk in God. 
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