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DE HEERE ONDERWIJST HET HART

Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Johannes 15:3

Velen kunnen zich de Schrift herinneren, maar alleen de Heere kan het verstand voorbereiden om

de Schrift te ontvangen. Onze Heere Jezus verschik van alle andere leraren; die andere leraren

bereiken het oor, maar de Heere onderwijst het hart; zij houden zich bezig met de letterlijke tekst,

maar Hij geeft een innerlijke smaak voor de waarheid, waardoor we zijn ware betekenis en geest

gaan begrijpen. De meest ongeletterde mensen worden op de school der genade grote geleerden als

de Heere Jezus hun de geheimen van het koninkrijk door Zijn Heilige Geest ontvouwt en de

goddelijke zalving schenkt, waardoor ze in staat worden gesteld het onzichtbare te aanschouwen.

Zalig zijn we als ons verstand verlicht en gesterkt wordt door de Meester! Een duidelijk bewijs van

de goddelijke oorsprong van de Schrift wordt verschaft door zijn voorstelling van de volmaakte

Mens. Jezus is zondeloos in gedachten, woorden en werken; Zijn vijanden zijn niet in staat om

daadwerkelijke zonden of tekortkomingen in Hem aan te wijzen. Nergens in de wereld kunnen we

zo’n portret van een mens vinden; het is overbodig om te zeggen dat we nergens zo’n mens kunnen

vinden. Jezus is uniek; met alle eigenschappen die alleen Hij bezit, maar zonder enige afwijking van

de rechte lijn van rechtschapenheid is Hij oorspronkelijk.
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