DE HEERE ONDERSTEUND JE

De HEERE ondersteunt allen die vallen. Psalm 145:14

Wat een bijzondere uitspraak! Hoe kan God juist mensen die vallen, ondersteunen? En toch is
het zo. In geestelijke zin zijn het juist degenen die in Zijn armen vallen, die werkelijk overeind
blijven. Het klinkt misschien als een paradox, maar het is de waarheid. Als jij denkt sterk genoeg te
zijn om op eigen kracht overeind te blijven en zegt: “Ik red het wel alleen”, zul je vroeg of laat
struikelen. Maar als je je door Christus laat ondersteunen, zul je niet vallen. Daarom mag jij vol
vertrouwen spreken over de kracht waarmee Hij jou ondersteunt. Vertel het door. Vertel hoe Hij jou
vasthield toen je voeten zich haastte op de weg naar de ondergang. Hoe Hij, toen sterke
verleidingen je opjoegen, ze €én voor één verdreef. Hoe Hij je omringde met Zijn machtige kracht
toen de vijand op de loer lag. Hoe Zijn sterke arm als een schild voor je stond toen de pijlen om je
heen neerregenden, en je voor allemaal beschermde. Vertel hoe Hij je redde van de dood en je
voeten behoedde voor struikelen... door je eerst stille in aanbidding voor Hem neer te laten vallen.
Is het niet bijzonder om juist na een val te spreken over Gods kracht die jou weer opricht? Is het
niet kostbaar om Zijn genade te voelen wanneer je zo gebukt gaat onder een last dat je bijna niet
meer kunt bewegen? En kun jij niet getuigen dat, toen je diep neergebogen was door pijn en
verdriet, de eeuwige armen jou omsloten en optilden? Toen de vijand zijn voet op je rug zette en jij

dacht: “Ik kom nooit meer overeind”, was het de HEERE Zelf die jou te hulp kwam.
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