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DE HEERE IS JE GOEDGEZIND

Want de HEERE is Zijn volk goedgezind. Psalm 149:4)

Hoe groot is de liefde van Jezus! Er is niets wat jou aangaat wat Zijn aandacht ontgaat. Hij ziet je

niet alleen als Zijn eeuwig kind, maar ook als een sterfelijk mens die worstelt en soms valt. Twijfel

daar niet aan: “Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld.” “De voetstappen van die man worden door de

HEERE vastgezet, Hij vindt vreugde in zijn weg.” Weet, gelovige, dat het hart van Jezus om jouw

dagelijkse zorgen geeft. Zijn liefde is zo groot dat je altijd bij Hem terecht kunt met alles wat je

bezighoudt. In jouw verdriet en pijn lijdt Hij met je mee, zoals een vader medelijden heeft met zijn

kinderen. O, wat een groot hart heeft Hij — dat niet alleen ieder kind begrijpt, maar ook de talloze

zorgen van ieder van hen. Denk je dat je kunt bevatten hoe diep de liefde van Christus is? Denk dan

aan wat Zijn liefde je gebracht heeft: rechtvaardiging, aanneming tot Zijn kind, heiliging en het

eeuwige leven. Zijn goedheid is onpeilbaar; je zult het nooit helemaal kunnen bevatten of

beschrijven. Open je hart in vreugde en vertrouwen, want jij bent geen verlaten zwerver. Je bent

geliefd, bewaakt, verzorgd, voorzien en beschermd door je Heere.
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