DE HEERE IS GOD EN GEEN MENS

Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efrai'm te verderven; want

Ik ben God en geen mens. Hosea 11:9

De HEERE maakt op deze wijze Zijn sparende barmhartigheden bekend. Het kan zijn, dat de lezer
zeer onbehagelijk is gestemd en alles hem met een spoedige veroordeling bedreigt. Laat de tekst
hem weerhouden van wanhoop. De HEERE nodigt u thans uit uw wegen na te gaan en uw zonden te
belijden. Als Hij een mens was geweest, zou Hij u al lang geleden hebben afgesneden. Als Hij thans
zou handelen op menselijke wijze, dan zou er maar een woord en een ademtocht nodig zijn en het
zou met u afgelopen zijn. Maar zo is het niet, want "gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo
zijn Zijn wegen hoger dan uw wegen”. Gij oordeelt terecht, dat Hij toornig is, maar Hij behoudt zijn
toorn niet voor eeuwig: als ge u van de zonde bekeert tot Jezus, zal God zich afkeren van zijn toorn.
Omdat God God is, daarom is er nog steeds vergeving voor u, zelfs al bent u misschien tot aan uw
hals in de ongerechtigheid gedompeld. U hebt met God te doen en niet met een hardvochtig mens,
zelfs niet met een louter rechtvaardig mens. Geen menselijk wezen zou met u geduld kunnen
hebben: u zou een engel hebben afgemat op de manier, waarop u uw bedroefde Vader hebt
vermoeid; maar God is lankmoedig. Kom en stel Hem terstond op de proef. Belijd uw zonden, geloof

en keer u af van uw slechte weg, en u zult behouden worden.
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