DE HEERE IS GEDULDIG

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht. Nahum 1:3

J ehova is een God die “niet snel boos” wordt. Hij vindt er geen vreugde in als iemand verloren
gaat. Zijn hand reikt altijd eerst uit met de staf van genade, terwijl Zijn zwaard van recht nog in de
schede blijft — vastgehouden door die doorboorde hand van liefde, die voor jou en mij bloedde. In
de Bijbel staat: “De Heere is traag in toorn.” Dat komt omdat Hij groot is van kracht. Echte macht
betekent namelijk ook de kracht hebben om jezelf te beheersen. En Gods zelfbeheersing is geen
teken van zwakte, maar juist van de grootste kracht: almacht die Zichzelf kan bedwingen. God ziet
het kwaad en Hjj ziet Zijn vijanden, maar toch houdt Hij Zijn toorn in. Was Hij minder liefdevol dan
Hij is, dan had Hij allang Zijn donderslagen laten klinken en de legers van de hemel ontketend. De
aarde zou al lang geleden zijn verteerd door vuur en de mensheid zou niet meer bestaan. Maar juist
omdat Zijn macht zo groot is, schenkt Hij ons genade. Beste vriend, hoe gaat het met je? Kun jij met
vertrouwen en nederig geloof naar Jezus kijken en zeggen: “U bent mijn plaatsvervanger, mijn rots,
mijn toevlucht™ Als je dat kunt zeggen, wees dan niet bang voor Gods macht. Want nu je vergeving
hebt ontvangen, en door geloof je toevlucht bij Christus hebt gevonden, is Gods macht voor jou
geen dreiging meer. Integendeel, die macht is nu jouw bescherming — zoals een schild en een
zwaard de vrienden van een krijger niet beangstigen, maar juist veiligheid geven. Dus verheug je!
Want Hij die “groot is van kracht” is, is niet alleen de God die de wereld draagt, maar ook jouw

liefdevolle Vader en je trouwe Vriend.
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