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DE HEERE IS DAAR

Als de Heere met ons is door het leven heen, hoeven wij niet bang te zijn dat ons vertrouwen zal
sterven; want wanneer wij komen te sterven, zullen wij bevinden dat "de Heere daar is," waar de
golven het meest onstuimig zijn, en het water het meest kil, zullen wij de bodem voelen, en weten
dat het goed is; onze voeten zullen staan op de Rots der Eeuwen wanneer de tijd voorbijgaat.
Geliefden, de enige reden dat een christen niet verloren gaat is omdat vanaf het begin tot aan het
einde van het leven "de Heere daar is." Wanneer de God van eeuwige liefde zal veranderen en Zijn
uitverkorenen zal verlaten, dan alleen kan de Kerk van God vernietigd worden; maar niet eerder,
want er staat geschreven, JEHOVAH SHAMMAH, "de Heere is daar".



Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 2

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 2


