DE HEERE HEEFT EEN WELGEVALLEN AAN ZLJN VOLK

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

De Heere heeft een welgevallen aan Zijn volk. Psalm 149:4

Hoe allesomvattend is de liefde van Jezus! Hij denkt aan alle belangen van Zijn volk en alles wat met
hun welzijn te maken heeft, is belangrijk. Hij denkt niet alleen aan u, gelovige, als een onsterfelijk
wezen, maar ook aan het feit dat u sterfelijk bent. Twijfel daar geen moment aan: ‘De haren van uw
hoofd zijn alle geteld.” ‘De gangen van de rechtvaardige worden door de Heere bevestigd en Hij
heeft lust aan zijn weg.’ Het zou een droevige zaak voor ons zijn als Zijn mantel der liefde niet al
onze belangen zou bedekken, want hoeveel kwaad zou ons overkomen in dat deel van onze zaken
dat niet onder de genadige aandacht van de Heere zou vallen! Gelovige, wees er zeker van dat het
hart van Jezus ook aandacht besteedt aan de dingen die minder belangrijk zijn. Zijn tedere liefde is
zodanig, dat u ook voor het geringste naar Hem toe kunt gaan; want in al uw benauwdheden is ook
Hij benauwd en zoals zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Hij Zich ook over u. Zelfs
de kleinste belangen van al Zijn heiligen draagt de Zoon van God op het hart. O, wat heeft Hij een
groot hart! Daarin zijn niet alleen alle personen van Zijn volk opgenomen, maar ook alle verscheiden
en talrijke omstandigheden van die personen! Denkt u soms, christen, dat u de liefde van Christus
zou kunnen meten? Denk eens aan wat die liefde voor u allemaal tot stand gebracht heeft:
rechtvaardigmaking, aanneming, eeuwig leven! De rijkdom van Zijn goedertierenheid is
onnaspeurlijk, u zult nooit in staat zijn die te tellen of zelfs maar te bevatten. O, hoe groot is
Christus’ liefde! Zullen we op zo'n liefde maar met het geven van ons halve hart reageren? Zullen wij
tegenover zo'n liefde onverschillig staan? Zal Jezus’ wonderbaarlijke goedertierenheid en tedere
zorg door ons beantwoord worden met een lauwe en schoorvoetende dankbaarheid? O mijn ziel,
stem uw harp tot het blijde loflied van dankbaarheid! Ga verheugd slapen, want u bent geen
eenzame zwerver, maar een geliefd kind, waarover de wacht gehouden wordt, waarvoor gezorgd

wordt, dat van al het nodige voorzien wordt en dat door de Heere beschermd wordt.
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