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DE HEERE DENKT AAN U

De HEERE is onzer gedachtig geweest; Hij zal zegenen. Psalm 115:12

Ik kan op die eerste zin mijn zegel zetten. Kunt u het niet? Ja, de HEERE heeft aan ons gedacht, voor

ons gezorgd, ons getroost, ons bevrijd en ons geleid. In alle overwegingen van zijn voorzienigheid is

Hij onzer gedachtig geweest, waarbij Hij nooit onze kleine zaken over het hoofd zag. Zijn hart is "vol

van ons” geweest dat is de andere vorm van het woord "gedachtig”. Dit is aldoor het geval geweest,

zonder een enkele onderbreking. Op bepaalde tijden echter hebben wij dit gedachtig zijn duidelijker

waargenomen, en wij zouden er op dit uur met overvloedige dankbaarheid aan moeten

terugdenken. Ja, ja, "de HEERE is onzer gedachtig geweest”. De volgende zin is een logische

gevolgtrekking uit de vorige. Daar God onveranderlijk is, zal Hij voortgaan ons in de toekomst

gedachtig te zijn, zoals Hij dat in het verleden is geweest; en Zijn "gedachtig zijn” staat gelijk met ons

te zegenen. Maar wij hebben hier niet slechts een verstandelijke conclusie, maar ook een

geïnspireerde verklaring; wij hebben haar op gezag van de Heilige Geest: "HIJ ZAL ONS ZEGENEN”.

Dit is een aanduiding van grote en onnaspeurlijke dingen. Juist het onbepaalde van de belofte duidt

haar onbeperkte reikwijdte aan. Hij zal ons zegenen op Zijn eigen goddelijke manier, en dat voor

eeuwig en altoos. Laat daarom een ieder van ons zeggen: "Loof de HEERE, o, mijn ziel!”
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