
 

De Heere denkt aan ons en vergeet ons niet

In al onze omzwervingen is de waakzame blik van de Eeuwige Wachter altijd op ons gevestigd –
wij dwalen nooit buiten het oog van de Herder. In onze smarten slaat Hij ons onophoudelijk gade,
en geen smart ontgaat Hem; in onze moeiten merkt Hij al onze vermoeidheid op, en schrijft in Zijn
boek al de worstelingen van Zijn getrouwen. Deze gedachten van de Heere omringen ons op al onze
wegen, en dringen door tot in het binnenste van ons wezen. Beste lezer, is dit kostbaar voor je?
Houdt je er dan aan vast. De Heere leeft en denkt aan ons. Dit is een waarheid die veel te kostbaar
voor ons is om er lichtvaardig van te worden beroofd. Als de Heere aan ons denkt, is alles goed, en
mogen we ons eeuwig verheugen.
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