DE GROTE ZAAK LIGT VAST

Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook

ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Romeinen 8:34

De zaak van Christus is veilig. Zijn kerk hoeft niet te beven en ze hoeft niet in ongeloof haar hand uit
te steken om de ark van de Heere op zijn plaats te houden. De geschiedenis van de kerk is de
geschiedenis van Christus in herhaalde vorm: ze moet verraden worden, ze moet beproefd worden,
ze moet vals beschuldigd worden en er moet op haar gespuwd worden; ze zal haar kruisiging en
haar dood kennen, maar ze zal weer opstaan. Haar Meester verrees en evenals Hij zal ze opstaan en
heerlijkheid ontvangen. Evenmin als Christus gedood kon worden, kan de kerk gedood worden;
evenmin als de Heere Jezus verslagen kon worden, Die nu de kroon der overwinning draagt, kan de
kerk verslagen worden. De grote zaak ligt vast. Het kan er momenteel wel donker uitzien, en het
kan wel zijn dat het volgen van het Lam, waar het ook heen gaat, bepaald niet aantrekkelijk is, maar
de dag zal komen waarop degenen die Hem wel volgen, in witte klederen zullen wandelen, omdat zij
dat waardig zijn. Er zal een grote omwenteling plaatsvinden en degenen die nu een lage plaats
innemen, zullen ten zeerste verheven worden; degenen die met Hem in het stof geweest zijn, zullen

ook met Hem zijn in heerlijkheid.
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