DE GROTE GENEESHEER

Die al uw ziekten geneest ... Psalm 103:3

Wat een geweldige troost om te weten dat we een Geneesheer hebben die niet alleen kan,
maar ook wil genezen! En wat voor Geneesheer is Hij... Zijn genezingen werken meteen - er is leven
in één enkele blik op Hem. Zijn genezingen raken de wortel van de ziekte - Hij gaat rechtstreeks
naar de kern. Daarom kun je er zeker van zijn dat Hij nooit faalt. Waar Christus geneest, is geen
sprake van terugval. Hij lap je niet even snel op om later weer te bezwijken - nee, Hij maakt je
werkelijk nieuw: Hij geeft je een nieuw hart en legt een nieuwe geest in je binnenste. Gewone artsen
hebben meestal een specialisme, ze weten veel, maar meestal verdiepen ze zich vooral in één
gebied. Jezus Christus daarentegen kent de hele menselijke natuur door en door. Geen enkele
zonde, geen enkel hart is Hem vreemd. Hij kent ieder mens, en nog nooit is er één geval geweest dat
voor Hem te moeilijk was. Zelfs met de meest ingewikkelde en hopeloze situaties wist Hij altijd
precies hoe Hij ze moest aanpakken. Het medicijn dat Hij geeft is uniek. Het is het enige echte
geneesmiddel - en het geneest altijd. Welke geestelijke pijn of gebrokenheid je ook met je
meedraagt: je mag er direct mee naar de hemelse Geneesheer gaan. Er is geen wond, geen breuk,
geen hart dat Hij niet kan herstellen. En zo werkt Hij ook in jouw leven: als je Hem vertrouwt,
verliest de zonde haar macht. Als je Hem liefhebt, wordt de genade in jou levend. Als je op Hem blijft
wachten, groeit die genade en wordt ze sterker. En op de dag dat je Hem zult zien zoals Hij is, zal de

genade in jou volmaakt zijn - voor altijd.
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