DE GROOTSHEID VAN GODS LIEFDE

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad

heeft, ... met Christus levend gemaakt. Efeze 2:4-5

Lezer, wees hier zeker van: hoe meer je ervan overtuigd raakt dat God van je houdt, hoe sterker
ook jouw liefde voor Hem zal groeien. Laat je niet misleiden door de duivel die fluistert dat God niet
van je houdt omdat jouw liefde te zwak lijkt. Want zodra hij je vertrouwen in Gods liefde kan
aantasten, snoeit hij in feite de stroom af die jouw liefde voor God voedt. Voel je jezelf verdrietig
omdat je God niet liefhebt zoals je zou willen? Dat is op zich een goede, heilige spijt. Maar trek daar
niet de verkeerde conclusie uit, alsof Gods liefde voor jou daardoor minder zou zijn. Dat zou
hetzelfde zijn als het licht ontkennen alleen omdat jouw oog troebel is. En daardoor beroof je jezelf
ook nog eens van de kracht om in liefde te groeien. Kijk liever steeds opnieuw naar de grootsheid
van Gods liefde voor jou, juist wanneer je beseft hoe onwaardig je die liefde eigenlijk bent. Hoe meer
je je bewust bent van je eigen tekortschieten, hoe meer je zult ontdekken hoe onvoorstelbaar groot
Zijn liefde is - een liefde die jou, precies zoals je bent, in Zijn armen sluit. Hoe dieper je Zijn genade
en barmhartigheid leert kennen, hoe sterker je je hart verbonden zult voelen met dankbaarheid en
liefde voor Hem. O, dat er een machtige golf van liefde mag komen - die jou meevoert in de

oneindige oceaan van Gods liefde.
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