DE GOUDEN LADDER

Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Efeze 5:20

Als we tot God naderen, wat is dan de kracht waardoor we in het gebed zegevieren? Is dat niet het
bidden in Jezus’ naam? Als u die naam weglaat, wat is uw gebed dan anders als een koperen schel en
een klinkend metaal? Een gebed zonder de naam van Jezus heeft geen vleugels, waarmee het tot
God kan vliegen. Dit is die gouden ladder, waarmee we opklimmen tot de troon van God en
onuitsprekelijk kostbare dingen uit Gods hand aannemen. In die naam halen we God over ons alles
te schenken, waardoor we tegenover mensen zullen zegevieren. Houd dan ook vast aan die naam en
dat geloof, want wat zou u kunnen doen als u de waarheid en de naam van Jezus opgeeft? Deze
naam is onze enige hoop op overwinning. Toen Constantijn in zijn droom het kruis zag, maakte hij
er zijn symbool van met het motto: ‘In dit teken zal ik overwinnen.’ Zo is ook nu onze enige hoop op
de overwinning van het Evangelie, dat het kruis van Christus en Zijn naam getoond wordt. Zijn naam
is ons genoemd en in Zijn naam zullen we duivels uitwerpen en machtige daden doen, tot Zijn naam
gekend en geéerd zal worden vanwaar de zon opgaat tot aan haar nedergang en de maan de

nachtwaken verblijdt.
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