
 

De Overste Herder

En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid
behalen. 1 Petrus 5:4

Eens als de Overste Herder zal verschijnen, dan zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid
ontvangen. Christus is de Opperherder bij Zijn wederkomst. Dan zal de wereld zich verbazen dat
Hij, hoewel Hij alleen is in de verzoening en de rechtvaardiging, niet alleen is in het dienen en de
heerlijkheid. Dan zal elke dienaar die zijn schapen heeft gevoed en elke leraar die de lammetjes
heeft gevoed, verschijnen. Jullie allemaal, heilige mannen en vrouwen, die op welke manier dan
ook bijgedragen hebben aan het leiden, besturen, voeden en beschermen van Zijn dierbare, met
bloed gekochte kudde. Ik kom, als het ware, langs drie trappen — als zondaar kijk ik naar de goede
Herder (Johannes 10:11 SV) die Zijn leven geeft voor Zijn schapen, als een heilige kijk ik naar de
grote Herder (Hebreeën 13:20 SV) om mij te volmaken in elk goed werk, naar Zijn wil. Dit brengt
mij nog verder, ik sterf, ik sta op, ik wandel in opstandingsleven en nu kijk ik naar de Opperherder
en hoop uit Zijn handen de kroon van het leven te ontvangen die Hij mij zal geven. Hij zal die niet
alleen aan mij geven maar aan iedereen die Zijn verschijning liefheeft — de goede, grote
Opperherder.
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