DE GOEDE HERDER

Door C.H. Spurgeon, uit The Sword And The Trowel van 1865.

]

anneer een herder eindelijk zijn arme, dwaze en verdwaalde schaap heeft ingehaald,
gaat Hij niet meteen schelden of slaan omdat het zoveel moeite en inspanning heeft gekost. Nee, hij
ziet dat het schaap erg vermoeid is, zich aan doornen heeft gescheurd en zich aan scherpe rotsen
heeft gesneden. Daarom verzorgt hij eerst teder de wonden en draagt het vervolgens in zijn eigen

armen terug naar de kudde.

Arme, bevende zondaar, het Evangelie heeft je eindelijk gegrepen; je kunt niet langer de wegen van
de zonde bewandelen. De genade heeft je dwaasheid gestopt en je doen beven door de schuld van
de zonde. Je bent bang voor Jezus, want je weet hoezeer je Hem hebt bedroefd. Je vreest dat Hij je

streng zal berispen en misschien uit Zijn aanwezigheid zal verstoten.

O, denk zo toch niet over de Goede Herder! Hijj ziet jouw bloedende wonden en bereidt Zich
liefdevol voor om ze te verbinden. Hij heeft medelijden met jouw zwakte en zal je in Zijn armen
dragen. Vertrouw op Hem, arme zondaar, zoals het arme schaap vertrouwt op de herder. Een mens
is kostbaarder dan een schaap, en Jezus is tederder dan de zorgzaamste herder. Voor zondaars die

tot Hem komen, is Hij werkelijk zachtmoedig.

Toen de verloren zoon, haveloos en smerig, terugkeerde, hield zijn liethebbende vader geen afstand
totdat hij gereinigd en gezuiverd was. Nee, hij viel hem onmiddellijk om de hals en kuste hem,
zonder ook maar één verwijt. Hij kwam rechtstreeks uit de varkenstrog, rechtstreeks in de armen

van zijn vader. Die verwelkomde verloren zoon is het beeld van zondaars zoals jij.

Ook jij zult liefde ontvangen, geen frons, alleen genegenheid en geen toorn, alleen vriendelijkheid en
geen strengheid. O, als je de Verlosser werkelijk kende, zou je niet twijfelen. Kom nu, arme en zwaar
beladen zondaar, vertrouw op de Heere Jezus en leef. Hij heeft nooit een teruggekeerde verloren
zoon streng behandeld en Hij zal ook nooit veranderen. Daarom zal Hij jou net zo genadig

ontvangen zoals Hij dat ook altijd met anderen doet.
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Of je Hem nu wel of niet vertrouwt - ik vertrouw op Hem. Arme zondaar, moge de Heilige Geest je

leiden om naar Jezus te zien en het leven te vinden.
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