DE GOD VAN DE NATUUR

Er is een oud gezegde dat zegt "klim van de natuur omhoog naar de God van de natuur”, maar het is
moeilijk om bergopwaarts te klimmen. Het beste is om van de God van de natuur naar de natuur te
gaan; en, als je eenmaal bij de God van de natuur bent, en Hem gelooft, en Hem liefhebt, is het
verrassend hoe gemakkelijk het is om muziek te horen in de golven, en liederen in het wilde
gefluister van de winden; om God overal te zien, in de stenen, in de rotsen, in de kabbelende
beekjes, en Hem overal te horen in het geloei van vee, in het rollen van donderslagen, en in de
woede van stormen. Zorg dat je eerst Christus aanneemt, zet Hem op de juiste plaats, en je zult

merken dat Hij de wijsheid van God is.
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