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DE GOD VAN ALLE VERTROOSTING

En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten

gesproken hebben! Lukas 24:25

De twee bedroefde discipelen die op weg naar Emmaüs met elkaar in gesprek waren, waren ware

gelovigen. De Heere Jezus Christus kwam naar deze twee discipelen toe en Hij ging zo’n tien

kilometer met hen mee om hun droefheid weg te nemen, want de Heere wil niet dat Zijn volk

terneergeslagen is. De Heiland doet hier Zelf wat Hij Zijn profeet opdroeg: ‘Troost, troost Mijn volk,

zal uw God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem.’ Zo sprak Hij en zo handelt Hij. Toen Hij

wegging, behaagde het Hem ons een andere Trooster te zenden, omdat Hij wil dat we overvloedig

getroost worden, maar uit die belofte blijkt dat Hijzelf een Trooster was en is. Als u bedroefd bent,

denk dan niet dat de Heere u verlaten heeft, maar reken erop dat Hij juist om die reden zeker tot u

zal komen. Zoals de moeder haastig komt toesnellen op het gehuil van haar kind, zo zal uw

droefheid de komst van uw Heere verhaasten. Hij hoort u kreunen, Hij ziet uw tranen. Hij zal als de

God van alle vertroosting tot u komen.
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