DE GOD DES VREDES

En de God des vredes zij met u allen. Romeinen 15:33

En de God des vredes.” Wat een gezegende naam! In het Oude Testament is Hij de ‘Heere der
heerscharen’; maar zo wordt Hij nooit in het Nieuwe Testament genoemd. De Heere der
heerscharen is God, zoals Hij geopenbaard werd onder de oude bedeling: in de majesteit van Zijn
macht, ‘de HEERE is een Krijgsman, HEERE is Zijn naam.” Maar nu onze Heere Jezus Christus de
Vader verder geopenbaard heeft, zien we Hem als de ‘God des vredes’. Is dat geen grotere, zoetere
en verblijdender benaming? O, God des vredes, wij verlangen naar Uw tegenwoordigheid bij ons
allen! Als de God des vredes vrede met Zichzelf sluit en zo onze geest in ons vrede schenkt, schept
Hij ook vrede met elkaar, zodat we eikaars lasten gaan dragen; en dat de sterken bereid zijn om de

gebreken van de zwakken te torsen. ‘De God des vredes zij met u.’
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