DE GOD DES VREDES ZAL MET U ZIJN

Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des

vredes zal met u zijn. Fil. 4:9

Het is heerlijk, wanneer iemand met vrucht zo nauwkeurig kan worden nagevolgd als dat met
Paulus het geval kon zijn. O, mochten wij genade ontvangen om hem deze dag en iedere dag na te
volgen. Als wij door goddelijke genade de leer van Paulus in praktijk willen brengen, mogen wij een
beroep doen op de belofte, die thans voor ons open ligt; en wat is het voor een belofte! God, die
vrede liefheeft, vrede maakt en vrede ademt, zal met ons zijn. "Vrede zij u”, is een liefelijke
zegenwens, maar dat de God des vredes met ons zal zijn is heel wat meer. Op deze manier bezitten
wij zowel de bron als de stromen, de zon zowel als haar stralen. Als de God des vredes met ons is,
zullen wij de vrede van God genieten, die alle verstand te boven gaat, zelfs al zouden uitwendige
omstandigheden die dreigen te verstoren. Als de mensen twisten, moeten wij er zeker van zijn, dat
wij vredestichters zullen zijn, als de Vredestichter met ons is. Werkelijke vrede wordt in de weg van
de waarheid gevonden. Als wij het geloof laten varen of de weg van de gerechtigheid verlaten onder
het mom, dat wij de vrede bevorderen, zullen wij ons zeer vergissen. Eerst rein, dan vreedzaam, dat
is de dagorder van de wijsheid en van de daad. Laten wij ons houden aan de regel van Paulus, en wij

zullen de God des vredes met ons hebben, zoals Hij met de apostel was.
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