
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

DE GLORIE VAN CHRISTUS

Het kruis van Christus is Christus' glorie. De mens zoekt zijn heerlijkheid door het offer van anderen

- Christus door het offer van Zichzelf; de mens zoekt gouden kronen - Hij zocht een doornenkroon;

de mens denkt dat de heerlijkheid ligt in het verheven zijn boven anderen - Christus dacht dat Zijn

heerlijkheid lag in "een worm en geen man" te worden, een spot en smaad onder allen die Hem

aanschouwden. Hij vernederde Zich toen Hij overwon; en Hij vond dat de heerlijkheid evenzeer lag

in het neerbuigen als in de overwinning. Onze God heeft de dagenraad doen ontspringen uit de

hoogte om ons te bezoeken. Ons leven schittert door deze bezoeken als de sterren in de hemel.
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