DE GLANS NA DE REGEN

En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken,

wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. 2 Samuél 23:4

De weg van Christus als Koning is volgens de beschrijving van David als ‘de glans na de regen’
waarbij het tedere groen uit de aarde voortspruit. Zo hebben we dat vaak gezien. Na een zware
regenbui, of na het regenseizoen, hangt er, als de zon weer gaat schijnen, een heerlijke helderheid
en frisheid in de lucht die we op andere momenten maar zelden waarnemen. Misschien is het weer
wel het helderst als het net opgehouden is met regenen en de wind de wolken heeft verdreven en
de zon weer gaat schijnen om de aarde te verblijden. Zo is het ook met het geoefende hart van de
christen. Verdriet blijft niet voor altijd. Na de neerkletterende regen van de aanvechtingen komt
altijd weer ‘de glans na de regen’. Beproefde gelovige, denk hier aan. Na al uw bekommering blijft er
een rust over voor het volk van God. Als al die regen is weggetrokken, komt er weer die heldere
glans over uw ziel. Als de tijd van uw beproeving voorbij is, zal het u zijn als de aarde als de storm
voorbij is, als de wolken verdreven zijn en de zon weer tevoorschijn komt als een bruidegom in zijn
heerlijke loopbaan. En daarom gaat het verdriet samen met de zegen die daarop volgt, zoals de

regen en de zonneschijn om het frisse groen voort te brengen.
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