DE GESCHENKEN VAN JEHOVA

De HEERE zal genade en eer geven. Psalm 84:12

Weet dat Jehovah van nature gul is; geven is voor Hem een vreugde. Zijn gaven zijn onmetelijk
kostbaar en worden net zo vrijelijk gegeven als het zonlicht over de aarde. Hij schenkt genade aan
Zijn uitverkorenen omdat het Zijn wil is, aan Zijn verlosten vanwege Zijn trouw, aan de geroepenen
vanwege Zijn beloften, aan gelovigen omdat zij ernaar zoeken, en aan zondaars omdat zij het zo
nodig hebben. Hij schenkt genade overvloedig, precies op het juiste moment, altijd bereidwillig en
soeverein. Hij geeft Zijn volk alle vormen van genade: troostende, bewarende, heiligende, leidende,
onderwijzende en helpende genade. Die genade wordt overvloedig en onophoudelijk in je ziel
uitgestort, en Hij zal daarmee blijven doorgaan, wat er ook gebeurt. Misschien word je getroffen
door ziekte, maar de Heere zal je genade schenken; misschien raak je arm, maar de genade zal zeker
blijven; de dood zal komen, maar genade zal het donker verlichten. Hoe rijk gezegend ben je om,
terwijl de seizoenen gaan en de bladeren vallen, vast te houden aan zo'n onveranderlijke belofte:
“De Heere zal genade schenken.” Genade en heerlijkheid horen altijd bij elkaar. God heeft ze
onlosmakelijk verbonden, en niemand kan ze scheiden. De Heere zal de heerlijkheid niet onthouden
aan wie Hij de genade heeft geschonken om daarin te wandelen. Want heerlijkheid is niets anders
dan genade die volledig is uitgegroeid, als rijp en volmaakt herfstfruit. Die heerlijkheid - de
heerlijkheid van de hemel, de heerlijkheid van de eeuwigheid, de heerlijkheid van Jezus, de
heerlijkheid van de Vader - zal de Heere zeker geven aan Zijn uitverkorenen. O, wat een kostbare

belofte van een trouwe God!

Gebed: Vader, leer mij te vertrouwen op Uw overvloedige genade in elke omstandigheid. Laat mijn

hart vervuld zijn van hoop en vreugde in de zekerheid van Uw trouw. Amen.
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