DE GENEZENDE KRACHT VAN HET EVANGELIE

En het gebeurde op één van die dagen dat Hij onderwijs gaf en dat er Farizeeén en leraars van de wet
zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van

de Heere om hen te genezen. (Lukas 5:17) Lees verder Markus 2:14—17

Christelijke mannen en vrouwen, kom samen om te bidden voor je vrienden die niet voor zichzelf
kunnen of willen bidden. Als je iemand in diepe ellende ontmoet, verlamd door wanhoop, die nog
geen vinger van geloof op kan richten, probeer hem het Evangelie te laten horen; breng hem waar
Christus wonderen werkt. Als het je niet lukt om hem voor de Heere neer te leggen, laten twee zich
verenigen, als twee niet genoeg zijn, verzoek hem met vier mensen, als vier niet genoeg is, vertel
het dan aan de kerk en vraag ze allemaal te bidden maar streef er naar om stervende zondaren te
brengen waar Christus geestelijke wonderen werkt. Als je verder leest in het hoofdstuk zul je
erachter komen hoe je mensen bij de Verlosser brengt die er anders nooit gekomen zouden zijn.
Levi gaf een groot feest, want zo dacht hij bij zichzelf: “Ik wil dat Jezus komt en preekt voor de
tollenaren. Ze zijn zulke grote zondaren, net als ik, als ik ze maar naar Hem kon laten luisteren, dan
zullen ze bekeert worden. “Maar,” dacht hij, “als ik het aan ze vraag zullen ze zeggen dat ze het zich
niet kunnen veroorloven om een dag werk te missen, ze zullen geen zin hebben om naar een preek
te luisteren.” “Dus,” zei hij, “ik krijg ze hier op deze manier — ik zal ze uitnodigen in mijn huis voor
een feest, dan zullen ze zeker komen. Dan zal ik Jezus vragen of ook Hij met hen komt eten, en ik
weet dat Hij ze niet zal laten gaan zonder iets te zeggen.” Zo zie je dat hij technieken gebruikte,
zoals vogelvangers die staan te popelen om hun prooi te vangen. Kun jij nu niet zo oplettend en
doordacht zijn als Levi? Kun jij de verschoppelingen en verwaarlozers van de Sabbath niet in je huis
krijgen of in het huis van iemand anders en de middelen gebruiken om ze onder het geluid van Gods
Woord te brengen? Als je in de kamer een aantal planten hebt staan, zet je ze buiten als het in de
zomer regent, toch? Je zet alle potten in de tuin en laat ze het water opvangen. Doe dat ook met je
vrienden, buren, kinderen en familieleden. Probeer ze eronder te krijgen als de regen van de genade
valt. En als ze niet willen komen, probeer dan iets anders. Zorg er voor dat ze in aanraking komen
met de kracht van de Heere. Misschien zal Jezus hen zien en zullen zij Hem zien en genezen

worden.
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Ter overdenking

Als jou kerk of kapel “Gods huis” is, dan is jou huis dat ook! God woont niet in tempels die met
handen gemaakt zijn (Handelingen 17:24), maar in Zijn volk (Hebreeén 3:6). Broederschap en
evangelisatie gelden overal waar Zijn volk is, of het nu in het openbaar is of bij iemand thuis

(Handelingen 2:46; 5:42; 20:20-21).

Preek 720, 11 november 1866
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