DE GENADE VAN CHRISTUS

Word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 Timothets 2:1

Christus heeft een oneindige overvloed aan genade, en Hij houdt die niet voor Zichzelf. Zoals
een reservoir het water doorleidt naar de leidingen, zo laat Hij Zijn genade stromen naar Zijn
kinderen. Hij is als een fontein die nooit ophoudt te vloeien - altijd klaar om dorst te lessen en lege
kruiken te vullen van iedereen die tot Hem komt. Zoals een boom zijn vruchten draagt, niet om ze
aan de takken te laten hangen maar om geplukt te worden, zo draagt Christus de zoete vruchten
van genade om ze vrij uit te delen. Welke genade je ook nodig hebt - vergeving, reiniging, redding,
kracht, wijsheid, vernieuwing of herstel - alles is bij Hem te vinden, helemaal voor niets. Er is geen
enkele genade die Hij Zijn kinderen onthoudt. Denk maar aan het bloed in ons lichaam: het stroomt
uit het hart en geeft leven aan elk deel. Zo is ook de genade van Christus het erfdeel van elke
gelovige. Hierin ligt die diepe en intieme gemeenschap tussen Christus en Zijn Gemeente: we
ontvangen allemaal dezelfde genade uit één en dezelfde Bron. En hoe meer jij dagelijks Zijn genade
aanneemt en erkent dat het alleen van Hem komt, hoe meer je Zijn nabijheid zult ervaren en de
vreugde zult proeven van echte gemeenschap met Hem. Maak er daarom elke dag gebruik van.
Neem alles wat je nodig hebt van Jezus - zo vrij als je geld uit je eigen portemonnee zou pakken.

Want Hij heeft het allemaal al voor jou klaargelegd.
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