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DE ERGSTE ZONDAAR

Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen. Lukas 15:2

Als het waar is dat Christus alleen maar is gekomen om zondaars zalig te maken, arbeid, worstel en

vecht dan om er in uw ziel besef van te krijgen dat u een zondaar bent. Een van de benauwendste

dingen van de wereld is dat je je zondaar voelt. Dat is echter geen reden waarom ik u niet zou

aansporen dat te zoeken. Want al is het benauwend, het is slechts de benauwenis van het bittere

medicijn dat doeltreffend de genezing zal bewerken. Probeer geen hoge gedachten van uzelf te

krijgen. Probeer laag van uzelf te denken. Probeer nooit goed in uzelf te worden, maar probeer uzelf

te ontledigen en te verootmoedigen. Rijs niet hoog op, maar daal diep af. Vraag God dat Hij u ertoe

zal brengen niets anders te kunnen zeggen dan: De ergste zondaar, die ben ik. Als God uw gebed

verhoort, is het heel waarschijnlijk dat de satan u zal zeggen dat u niet behouden kunt worden

omdat u een zondaar bent. Maarten Luther heeft gezegd: Eens, toen ik door leed en zonde werd

gekweld, zei de satan: Luther, je kunt niet behouden worden, want je bent een zondaar. Ja, zei

Luther, ik zal je de kop met je eigen zwaard afslaan. Je zegt dat ik een zondaar ben; daar dank ik je

voor. Je bent een heilige satan (hij zegt dit ongetwijfeld spottend), als je zegt dat ik een zondaar ben.

Goed dan, satan, Christus is voor zondaars gestorven, en dus stierf Hij voor mij. Ah! als je me dat

maar kunt bewijzen, satan, dan zal ik je ervoor bedanken. Verre van te kreunen, zal ik gaan zingen,

want alles wat we nodig hebben is te weten en te gevoelen dat we zondaars zijn.
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