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DE ENIGGEBORENE VAN DE VADER, VOL VAN GENADE EN
WAARHEID

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
De Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1:14

Gelovige, gij kunt getuigen, dat Christus de Eniggeborene van de Vader, zowel als de Eersteling uit

de doden is. Gij kunt zeggen: Hij is goddelijk in mijn ogen, al is Hij niet meer dan menselijk in die van

de gehele wereld. Hij heeft voor mij gedaan wat slechts een God kon doen. Hij heeft mijn

hardnekkige wil gebogen, mijn stenen hart verbrijzeld, koperen deuren geopend en ijzeren grendels

verbroken. Hij heeft mijn rouw in lachen, en mijn droefheid in vreugde veranderd; Hij heeft mijn

gevangenschap gevangen gevoerd en mijn hart vervuld met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

Laat anderen van Hem denken wat zij willen, voor mij moet Hij de Eniggeborene des Vaders zijn.

Gezegend zij zijn naam. Hij is vol van genade. O! was Hij dit niet geweest, ik zou nooit behouden zijn.

Hij trok mij, toen ik worstelde om aan zijn genade te ontkomen, en toen ik eindelijk, bevende als een

veroordeeld misdadiger, voor zijn genadetroon verscheen, zei Hij: "Uw zonden zijn u vergeven, die

vele waren; heb goede moed." Hij is ook vol van waarheid. Trouw heeft Hij zijn beloften vervuld, niet

één heeft gefaald. Ik betuig, dat nooit een knecht zulk een Meester heeft gehad als ik heb; nooit een

broeder zulk een Broeder als Hij voor mij was; nooit een bruid zulk een Bruidegom als Christus voor

mijn ziel is geweest; nooit een zondaar zulk een Zaligmaker, nooit een treurende betere Vertrooster

dan Christus voor mijn geest geweest is. Ik behoef niemand buiten Hem, Hij is het leven van mijn

leven, en in het sterven zal Hij de dood van mijn dood zijn; in armoede is Christus mijn rijkdom; in

ziekte spreidt Hij mijn leger; in duisternis is Hij mijn ster, en in het licht mijn zon; Hij is het manna in

de woestijn en zal het jonge koren van de schare zijn, wanneer zij in Kanaän komen. Jezus is voor mij

enkel genade en geen toorn, enkel waarheid en geen leugen, en van alle waarheid en genade is Hij

vol, onuitputtelijk vol. Mijn ziel, loof deze avond uit al uw macht de Eniggeborene. 



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


