DE EERSTELINGEN VAN DE GEEST

Ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben." Romeinen 8:23. Maar de eerste vruchten zijn
niet de gehele oogst, en de werken van de Geest in ons op dit moment, zijn niet de voleinding - de
volmaaktheid moet nog komen. Wij moeten ons er niet op beroemen dat wij het bereikt hebben, en
zo de eerste schoof beschouwen als de gehele opbrengst van het jaar. Wij moeten hongeren en
dorsten naar rechtschapenheid, en hijgen naar de dag van de volle verlossing. Beste lezer, open
deze dag jouw hart, en God zal het vullen. Kerm in jezelf om hogere graden van toewijding, en jouw
Heere zal ze je schenken, want Hij is bij machte meer dan overvloedig te doen boven wat wij vragen

of zelfs maar denken.
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