DE EERSTE EVANGELIEVERKONDIGING VAN HET NIEUWE
TESTAMENT

En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Lukas 2:10

Onze tekst bevat de eerste Evangelieverkondiging in het Nieuwe Testament. De prediker was een
engel. Ook het grootste en laatste van alle Evangelién zal verkondigd worden door een engel,
wanneer hij de bazuin van de opstanding zal blazen en de kinderen van de nieuwe geboorte zullen
opstaan tot volkomenheid van vreugde. De grondtoon van dit Evangelie is blijdschap. - Tk verkondig
u grote blijdschap.’ De menselijke natuur is bevreesd in de tegenwoordigheid van God - de herders
vreesden met grote vreze. De wet zelf droeg er toe bij dit natuurlijk gevoel van ontzetting te
versterken; want, de mens is zondig, en de wet is in de wereld gekomen om de zonden te
openbaren; het was haar strekking de mens te doen vrezen en sidderen bij iedere Godsopenbaring.
Onder de Joden heerste algemeen het gevoelen dat, als een mens bovennatuurlijke wezens
aanschouwde, hij zeker zou moeten sterven. Maar het eerste woord van het Evangelie maakte aan
dat alles een einde, want de engel-evangelist zei: ‘Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap.’ Van nu voortaan zal het niet langer een vreselijke zaak wezen voor de mens om tot zijn
Maker te naderen. De verloste mens hoeft niet te vrezen, als God de glans van Zijn majesteit
openbaart. God verschijnt nu niet als rechter op een troon van verschrikking, maar als Vader, Die in
heilige gemeenzaamheid tot Zijn geliefde kinderen nadert. De blijdschap, waarvan deze eerste
evangelieprediker gewaagde, was voorwaar niet gering, want hij zei: ‘Ik verkondig u grote
blijdschap.’ leder woord is van betekenis. De mens is als een ontstemde harp; de muziek, die door
de snaren van zijn ziel wordt voortgebracht, is een wanklank; zijn hele natuur is één klaagzang van
smart. Maar de Zoon van David, de machtige Harpenaar, is gekomen om de harmonie te herstellen
in de menselijke natuur, en als Zijn vingers de snaren tokkelen, worden tonen gehoord, liefelijk als
het lied van de engelen. God moge geven dat alle mensen de aanraking van Zijn hand zouden

voelen.
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