DE DORST GELEST

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.

Johannes 4:14

A.ls je in Jezus gelooft, vind je genoeg in je Heere om nu tevreden te zijn en voor altijd gelukkig te
worden. Een gelovige is niet iemand die overdag moe is omdat er geen troost is, noch iemand wiens
nachten lang en somber zijn door het ontbreken van vreugdevolle gedachten, want in zijn of haar
geloof vind je een bron van vreugde en troost die hen tevreden en gelukkig maakt. Zet je hem in een
kerker, dan vindt hij daar goed gezelschap; plaats je hem in een dorre woestijn, dan eet hij het brood
des hemels; word hij verstoten uit zijn vriendschappen, dan ontmoet hij de “Vriend die meer
toegewijd is dan een broer.” Het hart is onverzadigbaar als het graf totdat Jezus het binnengaat, dan
wordt het een beker die tot de rand toe vol is. Er is zo'n volheid in Christus dat Hij alléén alles is
voor de gelovige. De ware gelovige is zo volkomen tevreden met de algenoegzaamheid van Jezus dat
hij geen dorst meer kent - behalve die naar een dieper slok uit de levende bron. Op die zoete
manier zul je dorsten, een dorst van liefdevol verlangen; je zult het heerlijk vinden om te hunkeren
naar een vollediger genot van de liefde van Jezus. Voel je dat al je verlangens in Jezus zijn bevredigd
en dat je niets anders meer wilt dan meer van Hem te kennen en een nauwere gemeenschap met
Hem te hebben? Kom dan steeds opnieuw en neem vrijelijk van het water des levens. Jezus zal nooit

vinden dat je te veel neemt, maar zal je altijd verwelkomen en zeggen: “Drink overvloedig, geliefde.”

Gebed: Heere Jezus, vul mijn dorstige ziel met Uw levende water en leer mij steeds dieper van Uw
liefde te genieten. Laat mijn hart rusten in de volheid die alleen U kunt geven, want mijn ziel dorst

naar meer van U. Amen.
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