DE DOOD VAN DE HEILIGEN

De dood van de heiligen is kostbaar in de ogen van de Heere. Voor hen hebben wij eerder reden om
ons te verheugen dan om te wenen. Ja, wij hebben de innige en vaste overtuiging dat hun verloste
geesten reeds zijn opgevaren naar de eeuwige troon. Wij geloven dat zij op dit ogenblik deelnemen
aan de halleluja's van het paradijs, zich tegoed doen aan de vruchten van de boom des levens, en
wandelen aan de zijde van de "rivier, waarvan de stromen de hemelse stad van onze God verblijden".
Wij weten dat zij uiterst gezegend zijn; wij denken aan hen als verheerlijkte geesten daarboven, die

dicht bij de Heere Jezus zijn.
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