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DE DOKTER EN ZIJN PATIËNTEN

Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. (Mattheüs 9:12) Lees verder Efeze

2:8—10.

Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken” (1 Timotheüs 1:15). Dat is het

Evangelie. “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal

hebben, zal verdoemd worden” (Markus 16:16). Degenen die uitgenodigd worden om te geloven zijn

dus blijkbaar de mensen die het verdienen om verdoemd te worden. Alleen nood laat de dokter

sneller lopen. Alleen nood brengt Jezus van Zijn heerlijke troon naar een kruis. Alleen nood brengt

Hem in Zijn Geestelijke kracht elke dag van de troon van Zijn Vader naar gebroken harten en

onrustige zielen. Dit is niet zo moeilijk, maar toch begrijpen de meeste mensen het niet. Toen een

predikant klaar was met preken in een landelijk dorpje, vroeg hij aan een boer die daar had zitten

luisteren: “Denkt u dat Jezus Christus stierf om goede mensen te verlossen of slechte mensen?”

“Nou, meneer,” zei de man, “ik denk dat Hij kwam om goede mensen te verlossen.” “Maar stierf Hij

om slechte mensen te verlossen?” “Nee meneer, zeker niet.” “Goed, wat moet er dan van u en mij

terechtkomen?” “Ik weet het niet, meneer. Ik durf te zeggen dat u best goed bent en ik doe mijn

best zo goed te zijn als ik kan.” Dat is hoe er over het algemeen gedacht wordt. Ondanks dat we

denken dat die gedachte onder ons uitgestorven is, is dat de gedachte van negenennegentig van de

honderd mensen. Ze weten niets van de Goddelijke genade. We moeten zo goed zijn als we kunnen,

we moeten naar de kerk of de kapel gaan en alles doen wat we kunnen, dan stierf Jezus ook voor

ons, dan zullen we verlost worden. Maar het Evangelie is dat Hij helemaal niets deed voor mensen

die dachten dat ze op zichzelf konden vertrouwen. Hij gaf zichzelf voor verloren en verwoeste

mensen. Hij kwam niet in deze wereld om mensen te verlossen die rechtvaardig zijn in hun eigen

ogen. Naar wat zij laten zien, willen zij helemaal niet gered worden.

Ter overdenking

Respectabiliteit en godsdienstigheid zijn de meest effectieve wapens van Satan om mannen en

vrouwen te verblinden voor hun zondige toestand en hun behoefte aan de Heere Jezus Christus als

de Enige die hen kan verlossen (2 Korinthe 4:4). Strooit Satan je met succes zand in de ogen?
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